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Woordje van de directie

Beste ouders,

Het schooljaar is voorbijgevlogen en het is moeilijk te
geloven hoe snel de tijd is gegaan.

We nemen afscheid van onze zesdejaars, zij zijn klaar om
de sprong naar het middelbaar te maken. We gaan hen
missen, maar we weten dat zij nog wel eens bij ons zullen
komen om hallo te zeggen!

We verwelkomen een nieuwe lichting kleuters die met vol
enthousiasme klaar staan om naar het eerste leerjaar te

komen. Juf Cathy en juf Julie zullen hen warm ontvangen in

hun nieuwe klas.

Hierbij maak ik graag gebruik om juf Ruth nog eens in de
bloemetjes te zetten! Zij was voor ons een hele fijne collega
en een fantastische leerkracht! Geniet van je welverdiend
pensioen en kom af en toe nog eens op de koffie!

We kijken nu al uit naar het volgende schooljaar en hopen
jullie allemaal te verwelkomen op onze welkomstdag op
dinsdag, 29 augustus tussen 17u en 18u30 in de klas van uw
kind!

Maar eerst wensen wij jullie een ontspannen en plezierige
zomervakantie toe!

Tot binnenkort op de welkomstdag!

Met vriendelijke groet,

Nina Beeckmans
Directeur
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Lieve K3tjes

We vonden het zo fijn,

dat je bij ons mocht zijn!

En als wij konden kiezen,

dan mocht je voor altijd kleuter zijn.
Maar je past niet meer in de fluojas

en je boekentas wordt veel te klein.

Je wordt steeds groter en groter,

straks ben je groter dan de kleuterjuf!
Dus, zeggen we dag, nemen we afscheid.
We zwaaien, een knuffel en nog een dikke kus!
Dag, dag, ga nu maar,

heel veel succes in het eerste leerjaar!

D xxx
Juf Isabelle, juf Vanessa, juf Sabine, - We beginnen
juf Evelyn, juf Jasmien, juf Saskia en juf Lies eraan!

Spannend...

e

Vier jaar geleden kwam ik hier aan

op kleine voetjes, met bange stapjes, als
een kleine peuter verlost van al die
babypapjes.

Ik leerde veel ,ik speelde fijn ik maakte
veel vriendjes en ik toonde dat ik een
echt Rakkertje kon zijn.

Maar nu verlaat ik jullie en ga ik naar
het eerste leerjaar deze keer als een
grote jongen/meisje vandaar dit klein
gebaar!

Veel succes en een grote dikke knuffel,
juf Lindy, juf Els, juf Jagna, juf Pascale,
juf Sabine en juf Mieke
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Onze leerlingen van het zesde
leerjaar vierden hun afscheid van de
lagere school.

9 jaar lang hebben ze keihard gewerkt en eindelijk zijn
ze hiervoor beloond.

Kinderen die een talent wilden tonen, bereidden dit
voor en mochten schitteren op het podium.

Er werd samen gedanst,gezongen, genoten en hier en
daar een traan gelaten.

Alle leerlingen ontvingen hun welverdiend diploma
samen met een goedgevulde goodiebag.

We wensen alle kids een prachtige toekomst toe en
hopen hen af en toe nog eens voor een bezoekje op onze
basisschool te zien.

Dankjewel aan alle ouders om de voorbije jaren mee
met ons te bouwen aan een fantastische groep jongeren.

Dankjewel aan alle leerlingen om te zijn wie ze zijn.

Proficiat aan allen van het volledige Driesprong team.
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Verkeersweken

De laatste weken stond er op school heel wat in het teken van verkeer.

Zo namen zowel de kleuters als alle leerlingen van de lagere school deel
aan het fietsparcours.

In het eerste leerjaar legden de kinderen hun bronzen fietsexamen af.
Hierbij hebben ze eerst de vaardigheden geoefend, alvorens het ‘examen’
af te leggen. Iedereen behaalde zijn bronzen fietsbrevet.

De kinderen van het vierde leerjaar legden hun gouden voetgangersbrevet
af door in de schoolomgeving zelfstandig op pad te gaan. Doorheen het
jaar hebben ze de vaardigheden geoefend en herhaald in het atelier
ruimte. We danken de politie Maldegem voor hun jaarlijkse bijdrage bij
het voorbereiden en afnemen van deze test.

In het zesde leerjaar legden de leerlingen hun fietsexamen af: voorrang
verlenen, langs een hindernis fietsen, de algemene verkeersregels
toepassen....

Het beste nieuws is dat iedereen slaagde voor zijn of haar brevet!
Proficiat fietsers en voetgangers!
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Ouderdag - 1 juni

Op 1 juni vierden we dit schooljaar voor het eerst Ouderdag. De kinderen knutselden een leuke
attentie voor hun ouders. Hiermee willen ze hun ouders in de bloemetjes zetten voor de dagelijkse,

warme liefde die ze mogen ontvangen.
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Schoolfeest

Op woensdag 28 juni sloten we het schooljaar feestelijk af met ons schoolfestival!
De kinderen van de peuter - en kleuterklassen tot en met het zesde leerjaar,
toonden voor de laatste keer dit schooljaar hun kunnen. Ook dit jaar was er
opnieuw veel volk op onze weide.

Zoals ondertussen een jaarlijkse gewoonte geworden is, konden de mensen
opnieuw hamburgers verorberen, maar er waren ook ijsjes, snoepjes en nog veel
meer.

We mogen heel tevreden terugblikken op een meer dan geslaagd dansfestijn!
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Dank je wel!

Als juf leerde je bijna 1000 leerlingen lezen van Leen
en Rik tot Et en de Letterfabriek. Met veel zweten en
zwoegen en de tong tussen de lippen leerde je letters,
woorden en zinnen schrijven met de juiste
pennengreep. Met getalbeelden en de kleuren van de
cuisenaire staafjes was je lang vertrouwd, maar het
ijs van de berg breken, loste je op in één, twee, drie.
Op een grote paddenstoel vol met witte stippen, zat
niet juf Ruth, maar zochten de kinderen naar
kaboutertjes. Van cacaoboon tot tekenen met
chocolade, was jaarlijks een groot avontuur.

Juf Ruth, een gedreven collega die haar job steeds ter
harte neemt. Een talentvolle, creatieve duizendpoot.
Een stijlvolle, klasse dame met een groot hart voor
alle kinderen en collega’s.

Het Driesprong-team zal je hard missen!!

OPENINGSUREN SECRETARIAAT

Het secretariaat is open tot en met 5 juli van 9u tot 12u. In de namiddag op
afspraak.

Wij gaan in verlof vanaf 6 juli en zijn terug beschikbaar vanaf woensdag
16 augustus.

Fijne vakantie!

29 AUGUSTUS 1 SEPTEMBER o /7 SEPTEMBER 14 SEPTEMBER

Welkomstdag 1e schooldag Infoavond kleuter / Infoavond

lager Seesaw
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